
 

 
 

DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk 

Verschijnt iedere veertien dagen   83e jaargang no. 21 24 november 2023 

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven. 

 

MEDITATIE 

PROFESSIONELE HULP 

 Het Woord is vlees geworden (Johannes 1 vers 14a) 

 

Professionele hulp 

Ik lees in de tekst over professionele hulp. Wat is dat? Hulp door mensen die ervoor opgeleid zijn en 

bekwaam zijn voor hun taak. Waar moet ik hieraan denken? God zorgt voor professionele hulp. Hoe? Door 

Zijn Zoon Jezus Christus. Waarom? Zie de tekst: het gaat over `vlees'. Wat is dat? Vlees, dat bent u, jij, ik, 

vergankelijk, kwetsbaar, broos en sterfelijk. Het betekent ook: hóe komen we zo? Vleselijk, dan ben ik ver-

kocht en verknocht aan de zonde, in de ogen van God een verloren mens. Dat is nogal wat! Maar als je de 

Bijbel leest, mag je het niet anders zeggen. Is dat alles? De tekst zegt er iets heel belangrijks bij: `het Woord 

is vlees geworden’’. Het Woord is de Heere Jezus Christus. Dat betekent: Hij is mens geworden, net als wij. 

Wat schieten wij dan met Hem op? Ja, Hij is vlees geworden, maar zònder zonde. Waarom is dat? De Heere 

Jezus is tot zonde gemaakt, niet omdat Hij Zelf zonden deed, maar God rekende Hem de zonde van ons 

mensen toe (2 Korinthe 5 vers 21). Hij ruilde en nam de plaats van mensen in. Daarom kan de Heere Jezus 

mensen zalig maken. Hij is bekwaam voor die taak. Dat is Zijn professionele hulp!  

 

Wat kost dat? 

Zijn aan deze professionele hulp van de Heere Jezus geen kosten verbonden? Jawel, maar die kosten neemt 

Hij ook voor Zijn rekening. Waarom? Zie de tekst: ``Het Woord is vlees geworden’’. Daar zit alles bij 

inbegrepen. Bovendien waarmee zouden wij moeten betalen? Nou, daar weten wij wel raad op. Want om 

met lege handen bij God aan te komen, dat is ook wat! Voelt u net als de mensen in Israel toendertijd niet 

iets prikkelen: dat wij bij God toch wel als gelovige mensen een aardige duit in het zakje doen en dat wij zo 

kwaad nog niet zijn als veel andere mensen en we zijn druk in kerk en gemeente. Toch haalt God daar een 

streep door heen: ``keur Mijn professionele Hulp in de Heere Jezus Christus goed, aanvaardt dat er geen 

kosten aan verbonden zijn, want u bent vlees, zondig, onrein, ongeschikt om Mij te dienen zoals Ik het 

bedoeld hebt, toen Ik u geschapen heb'. Ja maar, dan kan ik niet door mezelf het Koninkrijk van God ingaan 

en Gods kind worden? Nee. Door jezelf is dat onmogelijk. Maar het kan wel, zegt God, zie daarvoor op de 

Heere Jezus Christus. Hoe zo? Hij maakt je los van je zonden en Hij bevrijdt je van de macht van de duivel. 

En daar zijn voor u geen kosten aan verbonden om aan mee te betalen. Laat dat maar aan Hem over! 

 

De uitkomst 

Deze professionele hulp geef ik door: de Heere Jezus kwam om de banden waarmee u vastzit aan zonde en 

duivel, te bréken. Hoe breken ze? Door de nieuwe geloofsband, die u en jou vastmaakt aan de Heere Jezus 

en aan alles wat met Hem en Zijn dienst te maken heeft. God geeft u daarvoor ogen van geloof om te zien: 

`Jezus Christus is voor mij vlees geworden'. Zó neemt u Hem aan, want zo krachtig werkt de Heilige Geest 

dat in je hart. Hij geeft vrijmoedigheid om dat te doen. Kijk, dát is Jezus’ professionele Hulp. Om dat nódig 

te hebben, zet God het mes in alles, wat ik denk dat ik méér ben dan vlees. Dat doet pijn en veroorzaakt een 

diepe wond in je ``ego’’. Maar de vreugde over Jezus’ professionele hulp is zo groot, dat dat de pijn 

ongelooflijk rijk verzacht. Waar dat in zit? Vreugde over de Heere Jezus en Zijn professionele hulp zonder 

deze pijn om mijn vlees-zijn is geen echte vreugde, maar namaakvreugde. Wilt u déze echte vreugde in God 

ook ontvangen en beleven? Wordt, wat u bent: `vlees'. Dat werkt de Heilige Geest in u. En laat u door 

diezelfde Heilige Geest als `vlees’ leiden in de komende advents-en kersttijd tot de kribbe van Jezus Chris-



tus. Welkom bij Hem, die ons Zijn professionele hulp aanbiedt. En……vergeet het niet: er zijn geen kosten 

aan verbonden!                                            

Ds. J. van Dijk  

 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

ZONDAG 26 NOVEMBER 

Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, voorbereiding Heilig Avondmaal 

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. E. van den Noort, Nijkerk  

Collecten: 1. Wijk 1 kinderen in de knel; Wijk 2 – Hoop Kliniek 2. Instandhouding 

eredienst ; 3. Plaatselijk Jeugdwerk 

 

ZONDAG 3 DECEMBER 

Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen 

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, bediening Heilig Avondmaal 

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, dankzegging Heilig Avondmaal  

Collecten:  1. Wijk 1 kinderen in de knel; Wijk 2 – Hoop Kliniek  

                                       2. Instandhouding eredienst; 3. Energiekosten kerk 

 

 

VAN DE REDACTIE 

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 8 december. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  

vrijdag 1 december binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen. De 

algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com. De 

bezorging wordt geregeld door fam. Boele. 

Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11. 

 

COLLECTEN 

Digitale collecte 

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 

SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 

geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal. 

 

KERKRENTMEESTERS 

Vrijwillige bijdrage:  Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73 

Algemeen:   Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05 

E-mail:   kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl  

 

Vrijwillige Bijdrage 2023: 

Beste gemeenteleden, nog enkele weken en dan loopt 2023 alweer ten einde. 

Daarom willen wij u/jou eraan herinneren om, als u het nog niet heeft gedaan, de - ACTIE 

KERKBALANS bijdrage 2023 - over te maken op onze bankrekening NL64 RABO 0361 4024 73 t.n.v. 

Kerkrentmeesters van NHK Stolwijk. Hartelijk dank voor uw/jouw medewerking. 

 

Collectemunten bestellen en ophalen 

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het 

ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen: 

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel 

uw collectemunten’.  

2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 

ontvangst worden genomen. 

 

KERKELIJK BUREAU     

Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl  
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Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 

bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk: 

- wijk 1: J. van Vliet 

- wijk 2: A. Verdoold 

 

CENTRALE DIACONIE 

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81 

E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl  

 

CENTRALE DIACONIE 

Financiële verantwoording september-medio oktober 2023 

Gedurende genoemde periode mochten wij via de wekelijkse collecten, giften en bancaire 

overschrijvingen voor onderstaande doelen de volgende bedragen van u ontvangen: 

- Diaconie Algemeen  €      3.284 - Care4Natural       €         776 

- GZB actie Samar Filipijnen “         736 - Lagca Childens Home Afrika       “         366 

- Kerk in Actie/Kerk en Israël  “         421 - St. Messiasbelijdende Joden     “          959  

- Global Rize   “      1.036 - IZB         “      1.601 

- GZB werk ds. Vreugdenhil “         958    

 

In totaal dus een bedrag van ruim 10.000 euro. De diaconie is dankbaar voor de van u ontvangen 

bedragen en heeft – waar het gaat om de bestemmingscollecten – deze inmiddels betaald aan de 

genoemde organisaties. 

Verder is in oktober – ten laste van het diaconaal bestemmingsfonds, gevormd uit een aanzienlijk legaat 

en gift – tot een bedrag van ruim 9.000 euro bijgedragen in de kosten van het werk van onze 

streekgenoot (Geloven in de wijk Spangen Rotterdam), One Hope Malawi, Art of Charity Malawi, GZB 

project Bijbelvertaling Malawi  en aankoop van rijst door CAMA Zending. 

Heere God, wij bidden om Uw zegen op alle arbeid en dienstwerk. 

                                                                                                                     

Wat is diaconie ? 

U vindt het fijn om De Kerkklok door te bladeren/te lezen , maar vraagt zich wel regelmatig af wat de 

betekenis en bedoeling van een bepaald  kerkelijk iets is ? Bijvoorbeeld van de diaconie?  

Hopelijk wordt het na het lezen van onderstaand stukje allemaal wat duidelijker. 

 

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste 

begin heeft de kerk dit als een heel belangrijke taak gezien: dienstbaar te zijn aan mensen en aan de 

samenleving, dichtbij en ver weg. De kerken geven daarmee concreet gestalte aan de Bijbelse 

boodschap dat het niet gaat om het recht van de sterkste, maar juist van de zwakste. Daarmee volgt de 

kerk het voorbeeld van de Heere Jezus, Die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. 

Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, 

de meest kwetsbaren, wilden dienen door te helpen en voor hen op te komen. 

Het diaconaat, het helpen van mensen, heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Overal in ons land 

herinneren de talrijke diaconale gast-/ziekenhuizen, hofjes en weeshuizen aan de hulp vanuit de kerken. 

Na de tweede wereldoorlog kwamen de diaconieën met andere initiatieven, zoals bejaardenhuizen, het 

maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Ook in onze tijd zijn er, ondanks de sterk verbeterde sociale 

wetgeving sinds 1965 en de daarbij behorende voorzieningen nog altijd vele mensen die een (financieel) 

moeizaam bestaan leiden. De diaconie, ook de diaconie van Stolwijk, probeert hen te helpen, onder het 

motto: ’helpen waar geen (andere) helper meer is. 

Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat 

wil zeggen hulp – voor korte of langere tijd – aan mensen elders in de wereld. 

 

Winteractie 

Beste Stolwijkers, 

In de vorige kerkklok hebben wij de winteractie van sjaals, mutsen en handschoenen vermeld. 

Nu kregen wij de vraag van een vrijwilligster, of mensen thuis nog wol resten hebben die niet meer 

gebruikt worden. Die kunnen dan gebruikt worden door de brei dames. U kunt het inleveren bij de 

Koster en daar wacht evt. nog een kopje koffie of thee. 

Misschien is het voor u leuk om ook daar te breien, voor de gezelligheid. U bent altijd welkom. 

 

mailto:collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl


Kerstactie: #StolkseStol  

In de week voor kerst verkoopt de diaconie van de Hervormde Gemeente Stolwijk 

kerststollen. Koop er één voor jezelf en één voor een ander! Die ander kan een goede 

buur zijn of een verre vriend, maar kan ook gedoneerd worden aan De Voedselbank 

IJssel en Lek. Ook kunt u een persoonlijke boodschap toevoegen aan de Stolkse Stol 

om zo iemand te verrassen of een hart onder de riem te steken! De opbrengst van 

deze mooie kerstactie zal gaan naar ontmoetingswinkel De Koster, aan de 

Goudseweg 3. Meer info over de Stolkse Stol kun je vinden in de bijgesloten flyer, 

het bestelformulier vind je op de achterzijde maar kan uiteraard ook online (dit heeft de voorkeur), zie 

QR-code.  

Bestellen kan tot zaterdag 16 december. Vragen? Mail naar naar stolksestol@gmail.com  

Met hartelijke groeten, de Centrale Diaconie 

 

Inzameling oude metalen 

Rijdend over de provinciale weg ziet u hem al duidelijk staan: de oud ijzerbak bij dhr. Hans van Dam. 

Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden 

hergebruikt. Let op: andere materialen geven kosten! En weet: uw ritje naar deze oud ijzerbak levert 

een mooi bedrag op: AB Containers bezorgt en wisselt de bakken gratis en geeft een maximale prijs, 

die wordt overgemaakt op de bankrekening van de Diaconie. Al jarenlang steunen wij daarmee goede 

doelen. 

De opbrengsten in het 4 e kwartaal 2023 willen we bestemmen voor Stichting Gevangenzorg 

Nederland. Deze ANBI erkende Stichting werkt vanuit de Bijbelse opdracht zoals verwoord in 

Mattheus 25:36 (‘Ik zat gevangen en jullie bezochten mij’, woorden van de Heere Jezus in het licht 

van Zijn wederkomst). Met 700 vrijwilligers in ruim 20 Nederlandse gevangenissen wordt onder 

gevangenen gewerkt aan een toekomst voor hen zonder criminaliteit. Hun inzet betreft ook 

bezoekwerk aan de achterblijvers, aan cursussen en – heel belangrijk – begeleiding naar werk. 

We weten van tenminste één gemeentelid die binnen deze Stichting erg actief is. 

Volgens ons een prachtig doel dat nog niet eerder als bestemming van de oud ijzeropbrengst is 

aangewezen. Van harte aanbevolen. 

 

ALGEMENE BERICHTEN 

Website: www.hervormdstolwijk.nl 

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439  

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk 

    Tel: 341787; b.g.g. 342363 

    Mail: reserveringrehoboth@gmail.com  

 

KERST-IN  2023 

Reserveer alvast 26 december (2e kerstdag) in uw agenda. Dan willen we graag weer de Kerst-inn 

houden in Rehoboth.  

Kerst-inn is een middag van met elkaar koffiedrinken, genieten van een kerstdiner, een kerstverhaal, 

muziek, zingen en elkaar ontmoeten.  

Het is voor iedereen in Stolwijk die behoefte heeft aan gezelschap en de kerstdagen niet alleen of samen 

door wil brengen. 

Alleenstaanden, echtparen, gezinnen, jong en oud zijn van harte welkom. 

Bij de volgende kerkklok ontvangt u een flyer met een opgaveformulier hiervoor. 

We hopen u te ontmoeten. 

Hart. groet, Aart en Clari, Eef, Emmy en Jeanne 

 

RTV KRIMPENERWAARD 

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 

zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 

www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 

Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 

Rekam. 

 

_____________________________________________________________________ 
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WIJKGEMEENTE 1 

Predikant:  ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl 

Scriba:    Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl  

Info:   infowijk1@hervormdstolwijk.nl  

App:   HG Stolwijk 1 

CD’s van de dienst:  fam. A.C. de Mik 

 

Bij de diensten 

Zondag 26 november is het eeuwigheidszondag. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken 

we hen die ons zijn voorgegaan en kijken we uit naar de toekomst van de Heer. We doen dit jaar dat 

door te luisteren naar een gedeelte uit het boek Openbaring, namelijk hoofdstuk 7, waar de menigte voor 

de troon van God en het Lam staan. De namen van hen die wij in deze dienst hopen te gedenken, zullen 

in de volgende Kerkklok worden genoemd. 

Zondag 3 december is het Eerste Advent. Dit jaar zal tussen Kerst en Pasen het Evangelie van Johannes 

centraal staan. Daarom beginnen we deze Advent met te luisteren naar de proloog in Johannes 1. 

 

Kerkenraad 

In de vergadering van de kerkenraad op dinsdag 14 november jl. waren alle leden aanwezig in de 

vertrouwde zaal van Rehoboth waar, zoals gewoonlijk, door Cocky de koffie en thee al keurig 

klaargezet was. Maar niet alles was gewoon. Door de aankomende wisseling van ambtsdragers zal ook 

het voorzitterschap van de kerkenraad wisselen. Afgelopen zomer was het besluit al genomen dat Karel 

Slangen deze bestuurstaak zou overnemen en sindsdien wordt de ‘overdracht’ via de geleidelijke weg 

vormgegeven. Deze vergadering werd dan ook gezamenlijk door Karel en de scheidende voorzitter Jan 

Willem van der Wolf geleid. 

Deze november-vergadering was vooral een beschouwende vergadering. Zo keken we met elkaar terug 

op de vruchtbare kerkenraadsdag van 4 november waarin het aanzetten geven voor een nieuwe 

beleidsplan centraal stond en bespraken we met elkaar hoe onze wijkgemeente een ondersteunende rol 

bij de doorontwikkeling van de Pioniersplek YFC Krimpenerwaard van Diederik en Priscilla van Os kan 

hebben. Onderwerpen die niet direct om besluitvorming vroegen maar door het onderlinge gesprek wel 

richting geven aan de commissies die er verder mee aan de slag gaan. Verder besprak de kerkenraad een 

stuk over de richtlijnen rondom ziekenzalving. Ziekenzalving is mogelijk in onze gemeente, maar de 

afgelopen jaren was het niet meer aan de orde geweest. Nu er een verzoek was binnengekomen, hebben 

de predikant en ouderlingen de richtlijnen weer helder opgesteld. We hopen dat de ziekenzalving 

daarmee in de gemeente weer een zegenrijke plaats zal krijgen, zodat leden van de gemeente ook daarin 

hun vertrouwen op de Heer zullen stellen.  

Daarnaast werden de bijzondere diensten rondom Dankdag en de Sing In met dankbaarheid geëvalueerd 

en werd er kort stil gestaan bij de begroting voor 2024 van onze Hervormde Gemeente. De vaststelling 

van de begroting gebeurt overigens door de Algemene Kerkenraad (wijk 1 + 2) van onze gemeente. 

Ondanks dat er twee voorzitters waren ging de vergadering niet tweemaal zo snel en werd deze, zoals 

gewoonlijk, rond half elf afgesloten met gezamenlijk gebed.  

 

Zwo-collecte voor de maand december 

Voor de maand december willen we collecteren voor "kinderen in de knel", een project van Kerk in 

Actie, dit jaar voor kinderen in Oekraïne. 

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. 

Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. 

Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.  

Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. 

Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar 

school kunnen gaan. 

En met psychosociale hulp om trauma's te voorkomen of te beperken. 

Bouw je mee aan een hoopvolle toekomst voor Oekraïne? 

Mogen wij ook nu weer op uw steun rekenen door uw gebed en uw gift in de collectezak. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank. 

ZWO-commissie 
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Kerstlichtjeswandeling in Stolwijk  

Loop je op donderdag 14 december mee met de Kerstlichtjeswandeling door Stolwijk? Kom dan met je 

lichtje om 19.00 uur naar het Kerkplein. De herders en de ezels lopen ook mee! Na de wandeling is er 

warme chocolademelk in de NH-kerk met kan je de film “The Chosen” (9+) bekijken met een lekker 

bakje popcorn. Deelname is gratis. Kom er gezellig bij! 

 

MEET & GREET – Kerststukje maken  

Op zaterdagmiddag 16 december as vanaf 15.00 uur 

Met elkaar willen we, onder leiding van Anja Prosman, een kerststukje maken in Rehoboth. De 

prijsindicatie ligt tussen de €15,00 en € 20,00, afhankelijk van het aantal deelnemers en inkoop van 

materiaal. We drinken met elkaar eerst gezellig een bakje koffie/thee met iets lekkers erbij en daarna 

gaan we aan de slag! Neem wel een snoeischaar en mesje mee. Opgeven kan tot en met maandag 4 

december as in de kerkapp of bij Anja Prosman, of Marion de Gier. 

 

Ten slotte 

Het oude kerkelijk jaar ligt achter ons en een nieuw kerkelijk jaar voor ons. En elke keer word ik mij 

ervan bewust dat wij als gemeente veel zegen krijgen van de Heer. Daar mogen we Hem voor loven en 

danken. En we mogen ook dankbaar zijn dat onze broeder, ds. Kok, bedankt heeft voor het op hem 

uitgebrachte beroep uit Hasselt. We bidden dat de gemeente daar ook snel weer een eigen predikant mag 

hebben. Zo gaan we op weg naar Kerst. Beginnend met de Advent, het uitkijken naar de komst van de 

Heer. En dat uitkijken doen we vol verlangen en vreugde. 

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is. 

Uw ds. Frank van Veldhuizen 

 

Agenda 

Zondag 26 november 

Organist: Pleun Eikelboom 

Crèche: Sheila Kok, Coby van Arendonk en Esmee de Jong 

KND: OB: Rachel en Juliette, MB: Hester, BB: kerk  

 

Zondag 26 november, 19.45 uur: Stay Solid 

Maandag 27 november, 19.00 uur: geloofstraining, consistorie 

Dinsdag 28 november, 20.00 uur: moderamen 

Vrijdag 1 december, 19.30 uur: Break free 

 

Zondag 3 december 

Organist: Pleun Eikelboom 

Crèche: Marielle Noordergraaf, Nienke Kortleven en Emmely Vonk Noordegraaf 

KND: OB: Andrea en Stijn,  MB: Marielle, BB: Caroline  

 

Woensdag 6 december, 20.00 uur: Bidstond, consistorie 

Vrijdag 8 december, 19.30 uur: Rock Solid 

_____________________________________________________________________ 

 

 

WIJKGEMEENTE 2 

Predikant:  Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl 

Bijstand:   Ds. J. van Dijk, Ridderkerk 

Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl 

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze,  (tussen 19:00 en 20:00 uur) 

 

VOORZANG: 

26 nov.  vm: Ps. 29:6  nm: Ps. 41:7 

 3 dec.   vm: Ps. 106:26  nm: Ps. 42:5 

 

UIT DE PASTORIE 

Zieken:  

We denken op deze plaats ook aan de (ernstig) zieken thuis. We bidden ook voor hen die om hen heen 
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staan. In de berijming van Psalm 138 lezen we (vs 4): ‘Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken 

moet, schenkt Gij mij leven.’ 

 

Ambtsdragersverkiezingen: 

De wijkkerkenraad is dankbaar u te kunnen meedelen dat de broeders Gerard den Besten, Erik Jan 

Gommer en Bert de Hoop hun verkiezing tot ouderling en ouderling-kerkrentmeester mochten 

aanvaarden. Broeder Piet de Jong moest om (gezondheids)redenen bedanken voor zijn verkiezing tot 

diaken. We bidden alle broeders de rust en de vrede van de HEERE toe op hun beslissing. We wensen 

de nieuw aan te treden broeders Gods onmisbare zegen toe bij het ambtelijk werk in de gemeente.  

 

Bezinningsuur: 

Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. De 

bezinningsavond staat gepland  op vrijdag 01 december om 19.45uur. Op deze avond lezen we een 

gedeelte uit het Woord van de Heere en een gedeelte uit het Avondmaalsformulier. We gaan kort in op 

dit gedeelte en laten ons door het Woord leiden. Het is verrijkend en verdiepend om zo met elkaar 

samen te komen en het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus te overdenken als voorbereiding 

op het gedenken. Een ieder van harte welkom! 

 

Heilig Avondmaal: 

Op zondag 3 december zal in ons midden het Heilig Avondmaal weer worden bediend. Dat is een teken 

van Gods trouw en Zijn neerbuigende liefde en goedheid. Hij wil het zwakke geloof versterken. In een 

wereld waarin alleen het sterke telt, heeft de HEERE aandacht voor ieder die arm en zwak is in zichzelf. 

Dat wonder is zo groot, dat ons natuurlijk hart er niet aan wil. Wie zal voor de Heere buigen, om te 

belijden dat hij alles mist? De gang naar het avondmaal is immers een belijdenis: Ik lig midden in de 

dood, maar zoek het leven buiten mijzelf in de Heere Jezus Christus. Dat is de weg om versterkt te 

worden. Wie in het licht van Gods Geest en Woord komt te staan, vindt bij zichzelf alleen maar zonde 

en schuld. Maar de Heere wekt ook een honger in ons hart naar alles wat Hij ons in Christus wil 

schenken. Dan geldt: Zalig zij die hongeren en dorsten naar Zijn gerechtigheid, want zij zullen 

verzadigd worden! Wie zo mag smaken en proeven van Gods genade en goedheid, die kan toch ook niet 

thuisblijven om de HEERE te danken en te loven in de dankzeggingsdienst?! We bidden elkaar een rijk 

gezegende Avondmaalszondag toe! 

 

Bijbelkring: 

De Bijbelkring komt dit seizoen bij elkaar op donderdagavond 07 december 19.45 uur in Rehoboth.  U 

en jij bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kring! Het is leerzaam en verrijkend om in de 

onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We 

behandelen dit seizoen het boekje van de Artiosreeks uit het NT. De Mensenzoon, Die dient 

(ds.M.Maas). Deze avond staan wij stil bij hoofdstuk 4: Geen mooi weer verhaal (Markus 4:35-41 en 

6:45-52) 

 

Tenslotte:  

Ook voor het beroep naar de hervormde gemeente Hasselt heb ik gemeend te moeten bedanken. Het was 

een intensieve periode waarin er in mijn hart veel onrust is geweest. Maar de Heere heeft vooralsnog 

niet laten merken dat Hij de weg naar een andere gemeente opende. We bidden om Zijn zegen op de 

genomen beslissing. Heel hartelijk dank voor alle meeleven in welke vorm dan ook tijdens deze periode. 

Het heeft ons als gezin heel goed gedaan! We mogen weer toeleven naar het Heilig Avondmaal. Een 

bewijs van de trouwe zorg van de Heere God. Wat komt Hij dichtbij! In Zijn Woord is Hij altijd dichtbij 

(ook al vergeten we dat zo vaak). Maar in het Heilig Avondmaal is Hij anders dichtbij: ook zichtbaar en 

tastbaar. Zo wil Hij ons helemaal raken: ons verstand, onze wil, ons gevoel en onze zintuigen en ons er 

zo van overtuigen dat Hij goed is voor zondige mensen ‘Wie lust heeft de HEERE te vrezen, ’t 

Allerhoogst en eeuwig goed!’ 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Opbrengst dankdagcollecte 2023 

Als kerkrentmeesters plaatsten wij een oproep aan u/jou om ook dit jaar, een financiële bijdrage te 

leveren. Aan deze oproep werd ruim gehoor gegeven. Zowel via de bekende collectezak, de bank of 

een (anonieme) gift bij SKG collect met vermelding dankdag. Tot op dit moment mochten we als 



wijkgemeente een totaal bedrag ontvangen van € 6.237,05. Heel hartelijk dank. 

 

Ter verantwoording 

Ontvangen giften: Via Ds. J. van Dijk: € 20,-- en € 25,--. Hartelijke dank. 

 

VAN DE DIACONIE 

Hoop Kliniek 

De diaconiecollecte van 26 November en 3 December is bestemd voor het Hoop Kliniek ziekenhuis in 

Guinee. De visie van het ziekenhuis is om aan mensen het evangelie te brengen door goede medische 

zorg te leveren en daarbij ook het evangelie te brengen met woorden. 

Dagelijks komen er rond de 100 mensen naar de polikliniek van Hoop Kliniek. Sommige patiënten zijn 

te ziek om de hele dag te zitten. Zij kunnen op de dagbehandeling verblijven. Deze afdeling is hard aan 

renovatie toe. Er is nog € 3.000 nodig om de reparatie aan het lekkende dak van de kliniek te repareren 

en deze afdeling uit te breiden met wat meer bedden. 

Een deel van het in totaal nodige bedrag is al beschikbaar gesteld door een christelijke organisatie in 

Guinee. Gemeentelid Agaath Bakker is sinds 2011 betrokken bij de Hoop Kliniek. Jaarlijks gaat ze 

voor enkele maanden naar Hoop Kliniek om haar steentje bij te dragen. Meer weten over het werk in de 

Hoop Kliniek? https://www.hervormdstolwijk.nl/diaconaat 

 

Collecte tijdens bediening van het Heilig Avondmaal 

We hebben als diaconie de vraag gekregen waarom er tijdens de avondmaalvieringen een tafelcollecte 

wordt gehouden. We willen de betekenis van deze collecte graag toelichten. 

In de eerste gemeente was Avondmaal een gewone maaltijd. Gemeenteleden die vaak van heinde en 

verre en onder moeilijke omstandigheden samenkwamen, aten natuurlijk ook samen. Iedereen nam 

eigen eten en drank mee. Alles werd bij elkaar op de tafel gezet en een gedeelte ervan werd apart 

gehouden om te verdelen onder de armen. Onze avondmaaltafelcollecte herinnert daar nog aan. Zoals 

de Heere ons brood en wijn geeft, zo willen wij elkaar ook laten delen in wat we hebben. Het betekent 

dus niet dat mensen moeten ‘betalen’ om aan het Avondmaal deel te mogen. Of dat de kerk in deze 

collecte een extra inkomstenbron bron heeft gevonden. Nee, het gaat echt om een dankoffer aan de 

tafel bestemd voor de hulpbehoeftigen. Daarom heeft de avondmaalscollecte altijd een diaconale 

bestemming. Als diaconie willen we u aanmoedigen om deze week in de voorbereiding op het Heilig 

Avondmaal ook bij dit aspect stil te staan. We wensen iedereen een gezegende voorbereiding. 

 

VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 

Kerstkaarten actie. 

Ook dit jaar willen wij u vragen om weer mee te doen, om een kerstkaart te sturen naar de 

mensen die wij afgelopen jaar gesteund hebben via de GZB. 

Zodat zij mogen ervaren dat wij ook met de Kerstdagen met hen meeleven. 

Fam. G de Wit 

Fam. L.J. Vogelaar 

Fam. W.H. den Hartog 

Fam. G.C. Vreugdenhil 

Rev. Hastings Phale 

Rev. Manford Kutani 

Vanaf 26 November staat de doos weer onder de toren, waar u ze dan in kan doen. 

En dan zorgen wij dat ze verstuurd worden. 

 

KRINGEN EN VERENIGINGEN 

Mannenochtend ‘Doorgronders’ 

Hoe leef ik mensen voor? 

Aanstaande zaterdag DV. 25 November hopen we als doorgronders weer bij elkaar te komen. 

Dominee van Dijk denkt met ons na over hoe wij moeten leven om God te eren, maar ook om anderen 

tot Hem te trekken. Dat is moeilijker dan je wellicht denkt. Wij zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. 

Alle mannen binnen en buiten onze gemeente zijn heel hartelijk welkom. 

Om 8 uur gratis ontbijt. Einde 10:30 uur. 

 

Ouderenbijbelkring 

DV woensdagmorgen 6 december komt Ouderenbijbelkring weer bij elkaar in Rehoboth. De 

https://www.hervormdstolwijk.nl/diaconaat


inloop is vanaf 9.30 uur en we beginnen om 10.00 uur. We bespreken deze keer hoofdstuk 5 uit 

het Bijbelstudieboekje ``Houd stand’’ van ds. J.J. ten Brinke over Efeze 6 vers 16: over het 

schild van het geloof. We hopen op een gezegende ontmoeting rond het Woord van God! 

Ds J. van Dijk 

 

OPPAS 

19-nov 
Beneden Rianne Verhoef Marlies Weerheim + Tessa Uittenbogaard 

Boven  Marianne de Pater Lisa Dekker + Loïs de Jong 

26-nov 
Beneden Leonie van den Broek Daphne van Wijngaarden + Hanna Gommer 

Boven  Barbera de Leeuw Sem Gommer + Roeland Zwiers 

3-dec 
Beneden Linda Verdoold Jara Both + Julia Dekker 

Boven  Nicolien Rademaker Imke de Pater + Lieke van Dam 

 

AGENDA 

zo 26 nov. 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"      

ma 27 nov.   Catechisatie groep 1 t/m 6      

ma 27 nov. 19.15 uur Bijbelclub Gemiva       

di 28 nov.   Censura Morum       

do 30 nov. 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"   

vr 01 dec. 19.45 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal     

zo 03 dec.   Viering Heilig Avondmaal      

zo 03 dec. 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"      

zo 03 dec. 20.00 uur Jeugdvereniging "De Parel"      

ma 04 dec.   Catechisatie groep 1 t/m 7      

ma 04 dec. 19.15 uur Bijbelclub Gemiva       

ma 04 dec. 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"    

wo 06 dec. 10.00 uur Ouderenbijbelkring       

wo 06 dec. 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2      

do 07 dec. 19.45 uur Bijbelkring   

 
 

 


